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Toespraak dodenherdenking 4 mei 2025  
19.30 uur 
Burgemeester Hoogtanders / Ozaia den Heijer / Noa 
Zanders 
 
Burgemeester 
400 Roermondse mannen en vrouwen: Joodse 
Roermondenaren, verzetsstrijders, Sinti en Roma. 
Indiëgangers, Limburgse jagers op missie in verre landen.  
Vaders, moeders, zonen,  broers, zussen, geliefden. Ze 
verloren hun leven door bominslagen, beschietingen, executies 
of ontberingen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog of tijdens 
oorlogssituaties en vredesoperaties daarna. Er werd thuis op 
hen gewacht maar ze keerden nooit meer terug naar hun 
geliefden, nooit meer terug naar os leef Remunj. 
 
Vandaag, op 4 mei herdenken we iedereen die in Nederland of 
waar ook ter wereld is omgekomen door oorlogsgeweld. Dit 
doen we nu al 80 jaar lang. Om hen niet te vergeten. En om 
dankbaar te zijn dat wij hier al 80 jaar in vrede en vrijheid 
mogen leven. 
 
We staan op de drempel naar een nieuwe tijd. In vele 
opzichten. De Tweede Wereldoorlog ligt steeds verder achter 
ons. Maar oorlog is dichterbij gekomen. Onze vrijheid staat 
onder druk. Vrede is niet meer vanzelfsprekend.  
 
Over een aantal jaar sta ik hier niet meer. En u ook niet. Zij 
zullen hier wel staan. Onze jongeren, de volgende generatie. Zij 
zullen doorgaan met wat wij hen meegeven. En daarom sta ik 
hier met hen. Om te delen wat oorlog betekent. En vrijheid. Om 
vrede en vrijheid door te geven. 
 
Zelf ben ik veilig en in relatieve vrede in Echt opgegroeid. De 
oorlog die ik als kind kende kwam uit verhalen en films. Ik 
herinner me het boek ‘de Koppenolletjes hebben honger’, over 
een familie die in de oorlog gevlucht is van de stad  naar het 
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platteland. Ik groeide op met de koude oorlog. Het nummer van 
Doe Maar over de Bom. Echte oorlog was ver weg.  
 
Noa 
Via Tik Tok komen de beelden van oorlog mijn kamer binnen. 
Kapotgeschoten huizen. Kinderen die honger hebben. Die bang 
zijn voor een bom op hun huis. Die zich niet veilig thuis voelen. 
Vandaag zijn zij het en morgen ik?  
 
Ozaia 
Ik maak me zorgen over mijn zusjes. Zien zij deze beelden 
ook? Groeien zij nog zorgeloos op? Zij worden opgevoed in een 
vrije wereld, maar wat als de wereld dit niet toelaat? 
 
Burgemeester 
80 jaar lang hebben wij in vrede onze vrijheid vorm kunnen 
geven. De vrijheid om jezelf te zijn en je eigen keuzes te 
maken. Gelijke rechten voor vrouwen. Geloven wat jij wil 
geloven, lief hebben wie je wil liefhebben. We kiezen ons eigen 
bestuur en bepalen onze eigen regels. We zijn vrij om onze 
mening te geven.  
 
Ozaia 
Ja, we zijn vrij, maar hoe vrij zijn we eigenlijk? In de Tweede 
Wereldoorlog mochten Joden niet zijn wie ze zijn. In 2025 
mogen sommige mensen nog steeds niet zijn wie ze zijn. Ze 
voelen zich niet vrij en niet veilig, zelfs niet in hun eigen 
omgeving en huis.  
 
Noa 
Vrouwen, LHBTI jongeren, ze worden nageroepen op straat. 
Steeds vaker uitgesloten. Heeft teveel vrijheid geleid tot 
onvrijheid? 
 
Burgemeester 
We staan aan de vooravond van een moeilijke tijd, voor 
Nederland en voor Europa. Er is geen oorlog, er is geen vrede. 
Onze vrijheid wordt bedreigd, van binnen uit en van buitenaf. 
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Oorlogen lijken zich te beperken tot het wereldtoneel, tussen 
regeringen, wereldleiders en groeperingen die onderling de 
strijd aan gaan. Maar oorlog gaat altijd over mensen. Polarisatie 
en ‘fake news’ zijn middelen voor politiek leiders om macht te 
verwerven en te vergroten. Maar wij bepalen zelf of die 
middelen doeltreffend zijn. Wij kunnen kiezen of wij haat 
toelaten in onze harten.  
 
Noa 
Hoe laten jullie het achter voor ons? Het is een vraag die ik me 
steeds stel. Zorg ervoor dat het geen rotzooi is als wij straks 
aan het stuur staan.  
 
Burgemeester  
Het gaat erom hoe we met elkaar samen leven, hoe we zoeken 
naar wat ons verbindt, in plaats van wat ons van elkaar 
verwijderd. Hoe we niemand uitsluiten en respect hebben voor 
andere standpunten.  
Het is onze dure plicht nu het goede te doen en vrijheid voor te 
leven en door te geven. Ik wil het graag goed achter laten. 
Zodat zij er weer iets moois van kunnen maken. Ik hoop u ook! 
 
Ozaia 
De wereld runnen is geen makkelijke opgave. Maar doe je best. 
Als mensen het willen, dan kan het. Het is aan ons.  
 
 
 
 


